
Noorderkerk • Zuiderkerk • Kruispunt • Eben Haëzer • Kruiskerk
Nieuw-Amsterdam Veenoord / Erica / Klazienaveen / Nieuw-Dordrecht / Zwartemeer

Data gezamenlijke diensten:
 
2025
13 september	 Noorderkerk 	 Startzondag  
5 oktober	 Kruispunt
2 november	 Kruiskerk
5 november	 Kruispunt 	 Dankdag
7 december	 Noorderkerk 
31 december	 Eben Haëzer 	 Oudjaar

2026
1 januari 2026	 Eben Haëzer	 Nieuwjaar
4 januari 2026	 Zuiderkerk
1 februari	 Eben Haëzer
1 maart	 Noorderkerk
11 maart	 Kruispunt	 Biddag
5 april	 Kruispunt	 Pasen
3 mei	 Kruiskerk
14 mei	 Zuiderkerk	 Hemelvaart
25 mei	 Schaapskooi	 Tweede Pinksterdag
7 juni	 Zuiderkerk
5 juli	 Eben Haëzer

Bij de gezamenlijke diensten zijn de andere kerken gesloten, met uitzondering van de 
Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

Deelnemende Protestantse gemeenten
 
Noorderkerk, Vaart Noordzijde 139, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Het Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica
Eben-Haëzerkerk, Langestraat 76, Klazienaveen  
(i.s.m. Nieuw-Dordrecht en Zwartemeer)
Kruiskerk, De Omloop 8, Klazienaveen

Info 
 
Actuele gegevens kunt u vinden op onze website: www.kerken-met-vaart.nl
Daar vindt u ook de links naar de vijf deelnemende kerken met informatie over de 
kerken afzonderlijk. 
 
Auto-dienst
 
Mocht u behoefte hebben aan vervoer, neem dan contact op met 	de coördinator van 
uw kerk. Op de website vindt u meer informatie.

De Geest waait waarheen Hij wil – soms krachtig en zichtbaar, soms 
zacht en onverwacht. Dit jaar nodigt het jaarthema ons uit om met 

open ogen en een ontvankelijk hart te leven. Waar zien we sporen van 
Gods Geest in onze kerken, in onze buurt, in ons dagelijks leven?

‘Kijk!’ is een uitnodiging om stil te staan, om je te laten verrassen en 
verwonderen. Niet alleen binnen de kerkmuren, maar juist ook daar-
buiten – op straat, op school, op het werk. De Geest is aan het werk, 

soms op plaatsen waar we het niet verwachten.
Als ‘Kerken met Vaart’ willen we proberen mee te bewegen met de 

Geest - verrassend, vernieuwend en vol vertrouwen. 
 

Kerken met Vaart
... een initiatief van vijf kerken langs de Hoogeveense Vaart. We hebben 

elkaar opgezocht om met behoud van ieders lokale plek en eigenheid in een 
samenwerkingsverband sterker te staan. Samen sta je sterker en kun je meer 
beweging en vaart maken. Het is de bedoeling laagdrempelige activiteiten 
aan te bieden waar iedereen aan kan deelnemen. Kerken met Vaart wil een 

tegenwicht vormen naast de ervaringen van krimp, vergrijzing, financiële- en 
bestuursproblemenin de kerk. Samen met alle betrokkenen, voorgangers, 

kerkenraden en gemeenteleden willen we de vaart erin houden, elkaar verst-
erken en verrijken om zogestalte te geven aan christen–zijn in deze tijd.

Kijk!  

Laat je verrassen door het werk van Gods Geest
 

Jaarthema PKN 2025/2026

Filmavond
 
Samen een film kijken en je laten raken door de beelden en het verhaal.  
Daaruit kunnen mooie gesprekken ontstaan. In het najaar van 2025 wordt er een 
filmavond georganiseerd in de Zuiderkerk van Nieuw-Amsterdam. Welke film het 
wordt, zal op een later moment worden meegedeeld. Voor nu wordt iedereen van 
harte uitgenodigd om mee te kijken!
 
Plaats: Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam Veenoord, Vaart Zuidzijde 86
Datum: 12 november 2025. Aanvang: 19.30 uur

Meditatief schilderen 
 
Na het succes van vorig jaar gaat er ook in 2025 weer een workshop liturgisch 
schilderen van start. Voor het materiaal, verf, doeken, kwasten etc. wordt gezorgd. 
Ervaring met schilderen is niet nodig, het gaat om het schilderen met ‘je hart’! 
Iedereen is van harte welkom!
 
Data:donderdag 25 september, donderdag 2 oktober, donderdag 16 oktober,  
donderdag 30 oktober en donderdag 13 november.
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: ‘Welput’ Nieuw Amsterdam

Pelgrims wandelingen ‘De Veenkerk loopt goed!’
 
Na een aantal jaren pelgrimswandelingen op diverse plaatsen worden er 
komend seizoen pelgrimswandelingen georganiseerd vanuit de Veenkerk in 
Klazienaveen-Noord. De prachtige historische kerk is het startpunt en van daaruit 
maken we een mini-pelgrimstocht van zo’n 4 tot 6 km in de bosrijke omgeving. 
Tijdens de wandeling staan we stil bij wat ons bezighoudt, in je persoonlijk leven 
en in het wereldgebeuren. Na afloop drinken we koffie/thee.  
Deelname is gratis, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de consumptie. 
De Veenkerk staat aan het Scholtenskanaal Oostzijde 62,  
7889 VD Klazienaveen-Noord. E: info@veenkerkklazienaveennoord.nl  
 
Informatie over deze activiteit: ds. Harry Klaassens tel. 06 40787105. 
Eerste wandeling: zaterdag 4 oktober, om 13.30 uur. (volgende wandelingen in 
overleg; zie de website!)

Zangavond ‘Zingen tegen het donker’
 
In de donkere maand februari organiseren we een bijzondere zangavond. Een ied-
er mag verzoekjes indienen om samen te zingen. Of dat nou uit Johannes de Heer, 
Opwekking, Zangen van Zoeken en Zien, of gewoon van You Tube is. Als het maar 
een lied is dat voor jou belangrijk is, en betekenis heeft in jouw leven. Mooi als je het 
ook wilt toelichten, maar het lied mag ook voor zich spreken. Nadere info volgt!
 
Plaats: Kruispunt
Datum: 2 februari. Aanvang: 19.30 uur



Data Kliederkerk
 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud 
samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.  
Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie onderdelen: 
samen vieren, ontdekken en een gezellige afsluiting met limonade, koffie, 
thee en wat lekkers.De diensten zijn op zondagmorgen en beginnen om  
10 uur. Hieronder kun je vinden waar en wanneer de kliederkerk wordt  
gehouden. In die kerk is dan geen andere dienst. Wel zijn er reguliere  
diensten in de andere deelnemende kerken van Kerken met Vaart.  
 
Voorafgaand aan elke kliederkerk wordt het thema bekendgemaakt op  
de zondagsbrieven en met een digitale flyer op de website 
www.kerken-met-vaart.nl 
 
19 oktober			   Noorderkerk
16 november			   Kruispunt
21 december			   Eben Haëzer
18 januari			   Noorderkerk
15 februari			   Kruispunt
15 maart				   Eben Haëzer
19 april				    Noorderkerk
17 mei				    Kruispunt
21 juni				    Eben Haëzer

Jeugdkerk
 
Na een gezellige afsluiter met levend tafelvoetbal en een lekkere BBQ willen 
we natuurlijk weer starten met de Jeugdkerk in een nieuw seizoen. Ben je  
van de basisschool af, kom dan allemaal gezellig meedoen op iedere  
tweede zondag van de maand om 10 uur. De eerste is op 12 oktober in de 
Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam! De volgende data zie je hieronder,  
locaties delen we maandelijks in de app. Voor verdere info: 0641209915.

9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei,
14 juni, Zaterdag 20 juni een afsluitende activiteit.

Pannenkoeken eten op Fat Tuesday
‘Fat Tuesday’ is de dag waarmee de vastentijd begint. Nog even genieten van 
een gezamenlijke fijne maaltijd voor dat de tijd van soberheid en bezinning 
begint.  

Zuiderkerk 17 februari 2026. Aanvang: 18.00 uur

Thema bijeenkomsten
 
Gespreksgroep: De zin van het leven – Vervolg
Afgelopen seizoen zijn we in de gespreksgroep ‘De zin van het leven’ in gesprek 
gegaan aan de hand van het boek van journalist Fokke Obbema, waarin hij aan 
veertig uiteenlopende mensen vroeg: Wat is de zin van ons leven? Deze gesprek-
ken leverden een rijk palet aan perspectieven op, die ons inspireerden om ook 
zelf na te denken over wat ons leven betekenis geeft.
Dit seizoen gaan we verder met het vervolgboek: Een zinvol leven. In dit boek  
richt Obbema zich meer op de praktijk van zingeving: hoe geven mensen in  
hun dagelijks leven daadwerkelijk vorm aan betekenis en verbondenheid?  
De interviews zijn opnieuw veelzijdig en toegankelijk, en vormen een mooie aan-
leiding om zelf verder te praten over wat ons beweegt.
In drie bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over thema’s als:
• Hoe houd je betekenis/ geloof vast in een druk en veeleisend bestaan?
• Wat betekent verbondenheid met anderen in een tijd van individualisering?
• Hoe ga je om met leegte of twijfel?
• Welke rol spelen werk, relaties of spiritualiteit in een zinvol leven?
• Hoe kun je iets betekenen voor anderen of voor de wereld?

De bijeenkomsten bieden ruimte voor verdieping, persoonlijke reflectie en uit-
wisseling met anderen. Ook als je het eerste boek of de eerdere reeks niet hebt 
gelezen of gevolgd, ben je van harte welkom!

Voor wie: Iedereen binnen èn buiten de kerk
Begeleiding: ds. Anneke van der Velde
Voorbereiding: Er worden voorbereidende teksten toegestuurd
Data: 13 oktober, 17 november, 8 december, aanvang 19.30 uur		
Plaats: Kruispunt Erica
Opgave: Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl, 06 52680894 

Gespreksgroep: Kerk naar buiten – Hoe zijn we van betekenis in onze  dorpen?
In deze nieuwe gespreksgroep slaan gaan we samen in gesprek over een urgente 
en inspirerende vraag: hoe kunnen we als kerk (weer) van betekenis zijn voor 
de dorpen waarin we leven? Hoe kunnen we ruimte maken voor ontmoeting, 
verbondenheid en zingeving, ook buiten de muren van ons kerkgebouw?
We laten ons daarbij leiden door gedeelten uit drie boeken die ieder op een eigen 
manier aanzetten tot denken én doen:
• Wachten op God – Andrew Root
• Kerk op het dorp – Jacobine Gelderloos
• Back to Basics – Nynke Dijkstra
Deze boeken helpen ons om met een frisse blik te kijken naar kerk-zijn in deze tijd. 
Ze dagen ons uit om opnieuw te ontdekken wat ons als gemeenschap drijft, en 
hoe we met open ogen en een open hart aanwezig kunnen zijn in onze omgeving. 
Voor elke bijeenkomst worden gedeelten uit de boeken toegestuurd als voor-
bereiding. Ze hoeven dus niet te worden aangeschaft. 

In drie bijeenkomsten denken we samen na over vragen als:
• Wat betekent het om ‘kerk naar buiten’ te zijn in onze eigen dorpen?
• Waar raken geloof, gemeenschap en dorpsleven elkaar?
• �Hoe kunnen we als kerk dienstbaar, gastvrij en relevant zijn – zonder onszelf te 

verliezen?
• �Wat kunnen we van elkaar leren – tussen onze vijf kerken, maar ook van andere 

dorpsbewoners?

De bijeenkomsten bieden ruimte voor uitwisseling van ideeën, het delen van 
ervaringen, en samen zoeken naar concrete mogelijkheden om onze plek in de 
dorpen (opnieuw) vorm te geven.

Voor wie: Iedereen binnen èn buiten de kerk
Begeleiding: ds. Anneke van der Velde
Voorbereiding: Er worden voorbereidende teksten toegestuurd
Data: 9 februari, 2 maart en 23 maart, aanvang 19.30 uur
Plaats: Kruispunt Erica
Opgave: Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl, 06 52680894 

Rouwgroep voor nabestaanden van partnerverlies
 
Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Er bestaat geen bepaalde tijd voor 
hoe lang mensen rouwen. Bij iedereen is dat verschillend. Er bestaat dus ook 
geen rouw-handleiding. In de rouwgroep ontmoet je mensen die ook hun  
partner hebben verloren. Je deelt met elkaar je ervaringen en je steunt elkaar 
waar dat kan.  
De rouwgroep bestaat uit maximaal 10 personen en komt elke twee weken bij 
elkaar. De rouwgroep komt 6 tot 8 keer bijeen. Tijdens elke bijeenkomst staat er 
een thema centraal, zoals: troost, omgaan met moeilijke dagen, loslaten en 
vasthouden. Tilly den Boer is de begeleider van de rouwgroep. Concrete data en 
plaats van samenkomst volgen later. 

Bij voldoende deelnemers start de rouwgroep na Eeuwigheidszondag. Wilt u 
deelnemen aan deze rouwgroep, dan kunt u zich aanmelden door een mail te 
sturen naar dit emailadres: webkerkenmetvaart@gmail.com 	
onder vermelding van Rouw en verlies groep

Ga mee eten!
 
Eten verbindt – aan tafel delen we als samenwerkende gemeenten meer dan 
alleen een maaltijd.
Iedereen is welkom om aan te schuiven, te proeven en elkaar te ontmoeten. 
 
Noorderkerk, 18 maart 2026. Aanvang:  18.30 uur


