
Noorderkerk • Zuiderkerk • Kruispunt • Eben Haëzer • Kruiskerk
Nieuw-Amsterdam Veenoord / Erica / Klazienaveen / Nieuw-Dordrecht / Zwartemeer

Gezamenlijke diensten
 
2024
22 september 10.00 uur	 Kruiskerk, Klazienaveen	 Startzondag	
06 oktober  10.00 uur	 Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam		
03 november 10.00 uur	 Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam	 Heilig Avondmaal
06 november 19.00 uur	 Kruispunt, Erica	 Dankdag
01 december 10.00 uur	 Kruispunt, Erica
31 december 19.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Oudejaarsdienst

2025
01 januari 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Nieuwjaarsdienst
05 januari 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen
02 februari 10.00 uur	 Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam	
02 maart 10.00 uur	 Kruispunt, Erica 
12 maart 19.00 uur	 Kruispunt, Erica	 Biddag
06 april 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	 Kerk in de Kas*

04 mei 10.00 uur	 Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam
29 mei 09.00 uur	 Zuiderkerk, Nieuw-Amsterdam	 Hemelvaart
01 juni 10.00 uur	 Eben-Haëzer, Klazienaveen	
06 juli 10.00 uur	 Kruispunt, Erica

*In dit weekend is er ook het jaarlijkse glastuinbouwevenement ‘Kom in de kas’. 

Bij de gezamenlijke diensten zijn de andere kerken gesloten, met uitzondering van de 
Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

Deelnemende Protestantse gemeenten
 
Noorderkerk, Vaart Noordzijde 139, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86, Nieuw-Amsterdam Veenoord
Het Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica
Eben-Haëzerkerk, Langestraat 76, Klazienaveen  
(i.s.m. Nieuw-Dordrecht en Zwartemeer)
Kruiskerk, De Omloop 8, Klazienaveen

Info 
 
Actuele gegevens kunt u vinden op onze website: www.kerken-met-vaart.nl
Daar vindt u ook de links naar de vijf deelnemende kerken met informatie 
over de kerken afzonderlijk.

Pelgrimswandelingen 
Houdt u van wandelen? Stil worden, maar ook praten over belangrijke 
onderwerpen in goed gezelschap? Dan nodigen wij u uit om mee te 
doen met deze Pelgrimstochten. .

We organiseren 4 maal per jaar een wandeling en eenmaal in het seizo-
en een fietstocht. We starten met een middaggebed in een kerk. Daarna 
vertrekken we voor een tocht van 5 tot 7 km. Onderweg maken we stops 
op bepaalde plekken die uitnodigen tot gesprek. Waar kom je vandaan, 
waar ga je naartoe? Symbolische vragen bij het leven. Wat houd je bezig, 
wat raakt je, wie loopt er met je mee? 

Data 2024-2025 (meer info volgt) 
 
14 september  - Nieuw-Dordrecht 
16 november – Gees 
25 januari  – Sellingen 
14 maart  – Emmerdennen avondwandeling, start om 19:00 uur 
14 juni – fietstocht 

Inlichtingen en opgave:  
pelgrimswandelingen.kmv@gmail.com 
Pelgrimswandelingenteam: Marion Doornbos,  
Rolinka Groenhof, Erik Wanders en Harry Klaassens.  
 

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis ‘De werkers in  
de wijngaard’ (Matteüs 20, 1-16). Jezus zet alle menselijke  

verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn 
begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag 
gewerkt hebben. Er klinkt een uitnodiging in deze gelijkenis: je kunt 
elk uur aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we ons richten op 
het hemelse licht dat nu al over onze werkelijkheid valt, scherpt dat 
het zicht op onze verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de 

schepping en voor ons samenleven. 
 

Kerken met Vaart
… een initiatief van vijf kerken langs de Hoogeveense Vaart. We hebben 

elkaar opgezocht om met behoud van ieders lokale plek en eigenheid in een 
samenwerkingsverband sterker te staan. Samen sta je sterker en kun je meer 
beweging en vaart maken. Het is de bedoeling laagdrempelige activiteiten 
aan te bieden waar iedereen aan kan deelnemen. Kerken met Vaart wil een 

tegenwicht vormen naast de ervaringen van krimp, vergrijzing, financiële- en 
bestuursproblemen in de kerk. Samen met alle betrokkenen, voorgangers, 

kerkenraden en gemeenteleden willen we de vaart erin houden, elkaar  
versterken en verrijken om zo gestalte te geven aan christen–zijn in deze tijd. 

‘Als nieuw’
Leven in het licht van Gods Koninkrijk 

Jaarthema 2024-2025

 

Liturgisch schilderen
 
In het vroege voorjaar van 2025 willen we een workshop liturgisch  
schilderen organiseren.De datum en locatie zijn nog niet bekend.
Voor het materiaal, verf, doeken, kwasten etc., wordt gezorgd.
Ervaring met schilderen is niet nodig. Iedereen is van harte welkom!!!
U wordt, te zijner tijd, verder op de hoogte gebracht via de website van 
Kerken met Vaart, de nieuwsbrief en/of het kerkblad.

Info en opgave bij:  
Geerte Klok   		  Email: geertje.klok77@gmail.com 
of Marion Doornbos     Email: marionzinnemers@hotmail.com 



Kliederkerk
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong 
en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel-
verhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur 
en bestaat uit drie onderdelen: samen vieren, ontdekken en een 
gezellige afsluiting met limonade, koffie, thee en wat lekkers.

De diensten zijn op zondagmorgen en beginnen om 10 uur. 
Hieronder kun je vinden waar en wanneer de kliederkerk wordt 
gehouden. In die kerk is dan geen andere dienst. Wel zijn er 
reguliere diensten in de andere deelnemende kerken van Kerken 
met Vaart.

Voorafgaand aan een elke kliederkerk wordt het thema  
bekendgemaakt op de zondagsbrieven en met een digitale flyer 
op de website www.kerken-met-vaart.nl.

Data 
 
13 oktober 2024		  Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam
17 november 2024		  Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
15 december 2024		  Kruispunt Erica
19 januari 2025		  Eben-Haëzerkerk Klazienaveen
16 maart 2025		  Kruispunt Erica
20 april 2025		  Kruispunt Erica 
18 mei  2025		  Noorderkerk Nieuw-Amsterdam
15 juni 2025 		  Eben-Haëzerkerk Klazienaveen

Pannenkoeken eten op Fat Tuesday
 
Op Fat Tuesday is er, voorafgaand aan de 40 dagentijd  
(vastentijd) voor Pasen, een gezamenlijke maaltijd met 
pannenkoeken. Jong en oud van harte welkom! 

Plaats: Kruispunt, Erica
Datum: 4 maart 2025. Aanvang: 18.00 uur

Thema bijeenkomsten
 
In het seizoen 2024-2025 van het kerkelijk jaar zullen een aantal activi-
teiten worden georganiseerd. Hieronder vindt u informatie over de onder
werpen, data en locaties. Actuele informatie is te vinden op de website 
van Kerken met Vaart en in de zondagsbrieven van de aangesloten kerken. 

Bijbel-gespreksgroep: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat!’
 
Binnen het samenwerkingsverband ‘Kerken met Vaart’ zal het komende 
seizoen een gespreksgroep starten over de Bijbel. Hoe kunnen we de  
mooie, verrassende en soms lastige eeuwenoude teksten in de Bijbel lezen? 
We gaan op zoek naar de diep menselijke en religieuze thema’s in een 
aantal Bijbelverhalen en delen met elkaar wat deze teksten met ons doen, 
en voor ons betekenen. Om de teksten goed te kunnen verstaan, zal er een 
korte inleiding worden gegeven en worden teksten verder uitgediept.  
 
Als achtergrond informatie gebruiken we de boeken ‘Rebible’ van Inez 
van Oord, en ‘Vreemd en bizar’ van Piet Schelling. Deze boeken hoeven 
niet te worden aangeschaft. U krijgt de te lezen teksten toegestuurd.  
 
De avonden zullen worden (in)geleid door ds. Gerda van Vliet en  
ds. Anneke van der Velde. Het grootste deel van de avond besteden  
we aan onderling gesprek. Wat betekenen de verhalen en de teksten  
in onze levens nu?  
 
Voor wie?	 Iedereen binnen èn buiten de kerk 
Begeleiding:	 Ds. Gerda van Vliet en ds. Anneke van der Velde
Voorbereiding: Er worden voorbereidende teksten toegestuurd
Data:		  8 okt., 4 nov., 12 dec. 2024 
		  en 13 jan., 10 febr., 10 maart 2025
Tijd:		  19.30 - 21.00 uur
Plaats:		  Afwisselend in de gebouwen van de ‘Kerken met Vaart’
Opgave:	 Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl, 06 52680894 
 
De avonden vormen een reeks, maar kunnen ook afzonderlijk bijge-
woond worden. Als vervoer een probleem is; neem even contact op, dan 
zoeken we daar een oplossing voor!

Gespreksgroep: ‘De zin van het leven’
 
De zin van het leven… Wie denkt daar niet over na? Vaak wordt het onder-
werp even aangestipt in een goed gesprek of bij de borrel. Maar er echt 
over doorpraten? Dat doen we niet zo snel. In deze gespreksgroep is daar 
alle ruimte voor. In een vijftal bijeenkomsten bespreken we passages uit 
het boek van Fokke Obbema: ‘De zin van het leven’.
Fokke Obbema is journalist. Hij publiceerde in 2018 een veertigtal prik-
kelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de 
eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’. Deze interviews 
zijn gebundeld in een boek. Zo vertellen onder andere een filosoof, een 
oud-ambassadeur, een cabaretier en een vastgoedondernemer wat voor 
hen de zin van het leven is. Dit levert een prachtig palet aan inspirerende 
gesprekken op, die hopelijk ook ons aanzetten om onze belangrijkste vra-
gen en inzichten met elkaar te delen.

We gaan onder andere in op:
• Levensovertuiging en zingeving • Ziekte en zingeving • Verlies en zingeving
• Natuur en zingeving •	Generaties en zingeving

Voor wie?	 Iedereen binnen èn buiten de kerk
Begeleiding:	 Ds. Anneke van der Velde
Voorbereiding:	Er worden voorbereidende teksten toegestuurd
Data:		  29 ok., 12 nov., 17 dec. 2024, en 16 jan. en 20 febr. 2025
Tijd:		  19.30 - 21.00 uur
Plaats:		  Afwisselend in de gebouwen van de ‘Kerken met Vaart’
Opgave:	 Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl, 06 52680894

De avonden vormen een reeks, maar kunnen ook afzonderlijk bijge-
woond worden. Als vervoer een probleem is; neem even contact op, dan 
zoeken we daar een oplossing voor!
 

Ga mee eten!
 
Samen eten verbindt mensen met elkaar. Samen eten is uitdelen en del-
en. Het kan een inspiratiebron zijn voor goede gesprekken en de ervaring 
dat geloof, hoop en liefde nog steeds zeggingskracht hebben. In vrijwel 
alle culturen speelt samen eten een grote rol. 

Plaats: Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam  
Datum: 2 april          Aanvang: 18.30 uur


