
Kliederkerk zondag 15 maart 2026: Wat zou jij doen? 
 
Afgelopen zondag hebben we weer samen mogen luisteren en kliederen tijdens de 
Kliederkerk in de Eben Haëzerkerk. Het thema was: Wat zou jij doen?  
 
Bij binnenkomst ligt er materiaal klaar om je eigen hand over te 
trekken en uit te knippen. Al die handen plakken we voor in de kerk 
op een groot schilderdoek. Zo vormen ze samen de kleurrijke veren 
van een haan. De haan staat deze ochtend centraal. Waarom kraait 
een haan en waar in de bijbel lezen we over een haan die kraait?  
 
 
Om 10.00 uur beginnen we met het kliederkerk lied. Tijdens de dienst 
bespreken we het thema op een begrijpelijke manier voor jong en 
oud. Dit keer gaat het over Petrus die dapper belooft Jezus altijd te blijven steunen. Jezus 
die dan aangeeft dat voordat de haan kraait Petrus 3 x gezegd heeft dat hij niet bij Jezus 
hoort. Hierbij luisteren we, maar kijken we ook naar filmpjes die de boodschap 
verduidelijken. We zingen samen, maar er wordt ook mooi gezongen door het kinderkoor: 
‘Kinderen van het Licht’.  
We lezen uit een prentenboek, dat dit keer over een meisje gaat dat heel dapper een 
moeilijke reis moet maken. Ze zou willen dat ze geen wensen meer hoefde te hebben.  
En daarna krijgt jong en oud uitleg over het ‘kliedergedeelte’.  
De jeugd (VO) begint samen in een apart zaaltje aan een Pasen escaperoom. (Welke ze in 
een mum van tijd al ontraadseld hebben…)  
Iedereen maakt een keuze, ga ik knutselen of zoek ik met een kopje koffie of thee een 
tafeltje op om gezellig te kletsen? Op de tafeltjes staan bordjes met daarop koekjes in de 
vorm van een haan.  
De meeste kinderen weten het wel, zij zoeken een tafel op 
waaraan geknutseld kan worden. Dit keer kan er gekozen 
worden uit het maken van een gezamenlijk schilderij, een 
paasstukje met het lege graf van Jezus, kliederen met verf 
op papier of een prachtig kruis met verschillende kleuren 
garen maken. Verschillend in moeilijkheidsgraad, dus voor 
ieder wat wils. Aan de zijkant staan tafels met daarop 
lekkernijen en kun je ook nog iets lekkers in elkaar zetten en 
daarna opeten. En voor de allerkleinsten ligt er altijd 
een kleed met hierop speelmaterialen zoals Duplo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Voor het kliedergedeelte staat zo ongeveer een half uur gepland, er wordt hard gewerkt en 
er hangt een gezellige sfeer, met moeite krijgen we iedereen weer 
terug de kerkbanken in. Daar luisteren we nog een keer naar het 
kinderkoor en laten we weten dat we in de 40dagentijd een 
inzamelingsactie voor de wensambulance hebben. Voorin de kerk 
staan nog 20 kleine paasstukjes, we vragen de mensen om een 
stukje mee te nemen en deze te geven aan iemand die wel zo'n 
vrolijk stukje kan gebruiken.  
We sluiten af en we kijken terug op een geslaagde kliederkerk. We 
proberen laagdrempelig te blijven voor jong en oud, worden blij dat 
er ook dit keer weer meer dan 30 kinderen en 8 jongeren vanuit het 
VO in deze Kliederdienst aanwezig waren. 
Lieve mensen blijf komen, neem (klein)kinderen, vriendjes en vriendinnetjes mee!  
 
 
 
 

 


