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Start 
Pelgrimswandeling op landgoed De Klencke.  
We starten bij de Hervormde Kerk of 
Dorpskerk te Sleen (Brink 7). 
  
De Dorpskerk aan de Brink is in het begin 
van de 15e eeuw gebouwd. Aanvankelijk 
was het een kerk waar de Rooms-Katholieke 
eredienst werd gehouden. Nadat in de 
Nederlanden door de stadhouder in 1598 de 
Leer van de Reformatie werd uitgeroepen 
tot Staatsgodsdienst, werd ook Sleen 
Hervormd.  
De Dorpskerk van Sleen staat aan de oude 
Heirweg van Groningen naar Coevorden. De 
toren, met zijn hoogte van 68 meter, is de hoogste kerktoren van Drenthe. In 
1867 brandde de toren door blikseminslag uit. Door geldgebrek kwam er pas 
in 1923 een nieuwe spits op de toren. De toren is in 1965 op de 
monumentenlijst geplaatst. 
De toren is eigendom van de gemeente Coevorden, terwijl het kerkgebouw 
aan de Protestantse Gemeente behoort. In het koor van de kerk bevinden 
zich nog oude grafzerken. De kansel dateert uit 1668. De doopvont is van 
Bentheimer zandsteen. Het dateert uit de 13e eeuw en heeft Romaanse 
vormen. Het orgel dateert uit 1846. In 1948 werd het geplaatst in de 
Dorpskerk in Sleen. Achter in het koor is in het jaar 2001 een 
gebrandschilderd raam geplaatst. Het is ontworpen door de Letse glazeniers 
Aigars Rozins en Viesturs Berzin en heeft als thema: ‘De Heer is waarlijk 
opgestaan’. 
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We rijden naar 
Parkeerplaats De Klencke 

nabij 
De Klenckehoeve 
Klenkerweg 12 
7861 TG Oosterhesselen 

  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
Je passeert een water aan je linkerhand, symbool voor de zee (meer van 
Galilea) waar Jezus zijn eerste leerlingen riep.  

 
** (Waar) ben jij geroepen om te gaan 
geloven? Ging dat geleidelijk, van huis uit 
meegekregen? Of was er misschien een 
bepaald punt in je leven waarvan je zegt: 
toen ben ik echt gaan geloven? 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  

We starten door de weg af te lopen richting Sleen en 

na De Klenckehoeve rechtsaf de rode route te volgen 

 Eerste pad links 
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Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten. 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven.  

 

Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam 

‘k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze’. 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook jou terzij of mij. 

En vraagt ons Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat. 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede.  

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven.   
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Je komt uit op de Tolhuisweg.  
  
 
 
 

 
 

Levi ZAT bij het tolhuis.  

Zitten is symbool voor ‘blijven 
waar je bent’, terwijl 

OPSTAAN voor 

Levi betekent dat hij een nieuw 
leven gaat beginnen.  
 
 
 

 
** Zijn er situaties in je leven waarin je opnieuw bent begonnen?  
** Wat heb je achtergelaten en wat was de aanleiding voor dit nieuwe begin? 
 
 
 
 
 
  

We gaan rechtsaf en zien even later 
aan de linkerkant het Tolhuis 

 

Een nieuwe start is goed gegaan 

en ik voel mij opgelucht en blij 

Er is iets dat veranderd is 

heel diep van binnen in mij 

 

Een nieuwe start is goed verlopen 

en ik ben opener met mijn verhalen 

En dat is iets dan mij vertrouwen heeft gegeven 

en daar kan ik veel rust en energie uit halen 
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Tegenover het Tolhuis lopen we  
het bos in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We komen uit op een prachtige zichtlaan met aan beide kanten mooie 
beukenbomen. 
 
 
 
 
We passeren een bankje met een vennetje om even bij te mijmeren. 
  

 Bij de eerste splitsing gaan we linksaf door het hek 
en lopen we langs de rand van het heideveld 

 We gaan linksaf 

Direct na het hek gaan we het eerste pad rechts, 

aan je linkerhand zie je het heideveld 
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** Heb jij iets van een Levi in je?  
Toelichting: de Levieten waren aangesteld om dienst te doen te midden van 
het volk, in de samenleving 
  
Dan lopen we weer door en 
gaat het pad over in een ruig 
stuk met jeneverbessen. 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Bijzonder aan de jeneverbessen is dat velen zijn krom gewaaid, maar toch in 
staat zijn door te leven en vrucht te dragen. Ook dat kan een symbool zijn 
voor levenssituaties die je meemaakt.  
 
** Herken je daarin iets van je eigen leven? 
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Let op dat sommige struiken opnieuw zijn geworteld! Ook mensen hebben 
vaak enorm veel veerkracht in zich.  
 
** Hoe helpt het geloof je om opnieuw te wortelen?  
De Levieten moesten het volk bepalen bij de Tora en de profeten, als 
aanwijzingen voor waar mensen in God een Bron van leven kunnen vinden.  
  
  
In Nederland komt de jeneverbes voornamelijk voor op droge en 
schrale heidegrond. Het intensieve gebruik van die grond leidde in de 
18e en 19e eeuw soms tot het ontstaan van zandverstuivingen. Hierop 
breidde de geharde jeneverbes zich tot in de 20e eeuw sterk uit. Door 
de ontginning van de heide, het oprukken van het bos en de verzuring 
van de grond zijn de ideale omstandigheden veranderd en heeft de 
jeneverbes het op veel plaatsen moeilijk.  

In Noordwest-Europa had de jeneverbes haar beste tijd aan het eind 
van de laatste ijstijd. Tijdens voorbijgaande perioden van 
klimaatverbetering ontwikkelde de vegetatie, die tot dan toe 
het karakter van een ‘steppetoendra’ had, zich tot een soort 
parklandschap met berken, wilgen, espen, jeneverbessen en 
aanvankelijk ook duindoorns. 

De jeneverbes was het talrijkst in de bollingtijd (11.000 – 10.000 jaar 
voor Christus). Toen ongeveer 8300 v. Chr. de laatste ijstijd definitief 
ten einde was, hadden berken, wilgen, espen en dennen de jeneverbes 
alweer goeddeels verdrongen. Later nam zij een belangrijke plaats in 
de begroeiing van de binnenduinen in, maar na de middeleeuwen is zij 
hier door verstuiving achteruitgegaan en nu is zij vrijwel verdwenen. In 
het binnenland breidde de jeneverbes zich sinds de middeleeuwen uit. 
Tegenwoordig worden alleen enkele jeneverbesstruwelen op 
rivierduintjes langs de Overijsselse Vecht nog beweid. Ze hebben een 
ondergroei met veel grassen en graslandplanten, waaronder 
haakmos en rondbladig sterrenmos. In alle niet meer beweide 
struwelen luidt de opslag van loofhout de verdringing van 
de jeneverbessen door eiken-berkenbos in. Wil men ze behouden, dan 
moeten andere houtgewassen verwijderd worden.  
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Zulke struwelen liggen gewoonlijk te midden van heidevegetaties, 
waarvan ze verschillen door de aanwezigheid van een aantal planten 
die als stikstofminnend te boek staan. Zij kunnen hier groeien doordat 
de afgevallen naalden van de Jeneverbes tamelijk snel 
verteren. De hieruit vrijkomende voedingsstoffen zijn er ook de oorzaak 
van dat de kraaiheide onder jeneverbesstruiken buitensporige 
afmetingen bereikt. 

  
 We passeren een vee-rooster. 
  
Aan het einde van het pad, als je de 
buitenbocht neemt, kom je langs een mooie 
bank van het Drenthepad. 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  

 
  
  
 
Bij de bocht staat nog een bank….of zijn het 2 
aparte stoelen (?) die uitnodigen je gedachten 
aan het landschap te wijden. In de verte zie je 
de bebouwing van Oosterhesselen. 
  
  
  

We gaan rechtsaf langs de akkerrand  
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Als dat ophoudt steken we de Klenckerweg over. 
  
Nu lopen we aan de andere kant van het landgoed. Hier zien we een 
prachtige bomenrij en oude akkers. 
 
 
 
 
 
Weer passeren we rechts een water.  
Nog even terugkomen op roeping: Mattheüs werd geroepen als tollenaar 
maar zette zijn talent in als schrijver van het evangelie. 
Denk ook aan Paulus die eerst een vervolger was en later de grote apostel 
werd.  
 
** Zet jij je talenten in om het evangelie door te geven? Hoe dan?  

 Dan lopen we linksaf en komen op het fietspad  
Na 100 meter rechtsaf een pad tussen de akkers door 
 

Net voor de Klenckerweg gaan we rechtsaf een 
olifantenpaadje in dat gelijkwaardig loopt aan de weg 

 

Eerste pad rechtsaf en bij de slagboom weer rechtsaf 
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De ommekeer in mijn leven 

heeft me weer hoop  

en moed gegeven 

 

Leek eerst alles verloren 

nu begint de lentezon 

voor mij te gloren 

 

Onverwachts zat daar 

de oplossing 

prima in elkaar 

 

Al het leed geleden 

en van mij 

afgegleden 

 

Nu achter mij gebleven 

als een zwarte bladzijde 

in mijn leven 

 

Nu overheerst de start 

van de lente 

in mijn hart 

 

Een nieuw begin 

daar heb ik 

helemaal zin in! 
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Deze Havezathe was het woonhuis van degene die de tol liet innen.  
 
** Hoe ben jij in dienst van de Here Jezus? 
  
 We lopen terug naar de viersprong en gaan daar rechtdoor tot aan de 
Klenckerweg. 
 
Even links de weg over. Kijk uit voor pelgrimerende automobilisten.   
We bereiken de parkeerplaats en zijn hierbij bij het einde van deze 
Pelgrimswandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Meditatieve teksten: ds. Harry Klaassens 
Ideeën en route: Marion Doornbos, Erik Wanders, Harry Klaassens en Rolinka Groenhof 
Lay-out: Rolinka Groenhof 
Fotoverantwoording: Rolinka Groenhof 

 Bij de viersprong slaan we linksaf en 
lopen naar de Klencke 
 

Door de hekken en dan rechtsaf een smal het paadje in 

langs het weiland, dat vervolgens links afbuigt het bos in 

Door het hek rechtsaf, een breder pad volgen 

 


